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Wat heb je in je hand?
door Arie van der Stoep

De Bijbel is een geweldig boek, vol grote daden van God. En ook vol daden van mensen. En dan

denk ik bijvoorbeeld aan Mozes. Hoe hij Israël uitleidde uit de slavernij in Egypte. Opvallend is,

hoe dit met een simpele daad begon.

God riep hem voor die enorme taak. Maar Mozes zag dit niet zitten. Toen zei God: Wat heb je daar in je

hand? Mozes zei: Een staf. God zei: Gooi die op de grond (1). Dat was het eenvoudige begin van een

machtige verlossing!

Het begint vlakbij

Zo gaat het vaak, als God je ergens voor roept. Of als Hij je op een andere wijze wil gebruiken in zijn

Koninkrijk. Dat begint nooit met een hemelstormende actie. Je mag eerst iets eenvoudigs doen. En ben

je daarin bruikbaar, dan vertrouwt Hij je grotere dingen toe. Het begint echter altijd met één ding: met

geloof. En met gehoorzaamheid! (2)

Mozes gehoorzaamde God. Hij zei niet: ‘Wat vreemd, dat God wil dat ik die stok neergooi.’ Hij deed

het gewoon, in geloof. Dat was het begin van een leven, waarover mensen nu nog praten, en dat tot

op de dag van vandaag gevolgen heeft voor de hele wereld.

Wanneer we bruikbaar voor God willen zijn en Jezus willen volgen, is de vraag niet: Welke grote daden

wil Hij dat ik voor Hem doe? Maar: Geloof ik dat God datgene wat ik in mijn hand heb - wat ik bezig

ben te doen - kan gebruiken? Het begint vlakbij (3). En dat geloof zal Hij beantwoorden. Het enige wat

telt, is wat God zegt: Nu dan, ga! ... Ik ben immers met je? (4)

Ommekeer

Dat geldt echt niet alleen voor zendelingen of missionarissen. Ieder van ons die in Jezus gelooft, kan

Hij gebruiken. Wij zijn geroepen om gezondenen te zijn (5). Om - als discipelen van Jezus - Hem in ons

leven te openbaren (6). In alles wat we doen of zeggen, thuis, op ons werk, tegenover de mensen die

we onderweg ontmoeten of in de gemeente. En daarbij wordt alles wat we aan Hem overgeven - een

gave, een verlangen, ons bezit - in zijn hand een middel om ons tot zijn doel te brengen. Net als bij

Mozes.

Dan kan God de stok tot een slang maken, het kopje thee tot een blijk van liefde, een eenvoudig

woord tot een openbaring van hoe God is, en een simpel besluit om iets voortaan anders te doen, tot

een ommekeer in ons leven.

Uit de Bijbel:

(1) Exodus 4:2-3.

... de HEER zei tot hem: Wat heb je daar in je hand? Hij antwoordde: Een staf. Daarop zei Hij: Gooi die op

de grond. En toen hij die op de grond gegooid had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte.

(2) Romeinen 1:5.



(Jezus Christus,) door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid van

het geloof te bewerken ...

(3) Spreuken 3:6.

Ken Hem in al je wegen (= betrek Hem in alles wat je doet - AvdS), dan zal Hij je paden recht maken.

(4) Exodus 3:10-12.

Nu dan, ga! ... Ik ben immers met je! ...

(5) Marcus 16:15.

... Gaat dan heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

(6) Handelingen 1:8.

... jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen

zijn ...
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